
50ste Vredesweek

Thema: Vrede verbindt



VREDE IS…….



VREDE
Blijven geloven, dat deze wereld anders kan, 
beter, menselijker, rechtvaardiger. Nooit 
berusten in de feiten, hoe onweersprekelijk ook 
– de feiten van onrecht en geweld. Dan ben je 
verloren. Je verspeelt je menselijkheid.



VREDE IS……..



Wees de verandering die 
je in de wereld wil zien.



Iedere dag bij alles wat er gezegd wordt,
een paar woorden die verrassen, 
ontroeren – die ander kan er niet zonder, 
leeft op.  Woorden van vrede



VREDE IS………….



Degenen die vrij zijn van
haatdragende gedachten
zullen zeker vrede vinden.
Boeddha



VREDE IS……



VREDE
Vrede draait om kleine dingen
Vrede maak je met elkaar
Boze woorden gaan soms over
Met een woord of een gebaar.

Vrede draait om kleine dingen
met een lach of met een zoen
kan een ruzie zomaar stoppen
zoiets kleins kan heel veel doen



VREDE IS…..



VREDE
Op weg naar een wereld
als veilig huis voor 
iedereen:
elk mens een eigen plek
en niemand 
buitengesloten.

Dat is vallen en opstaan,
verlangen en doorgaan.
en merken dat de weg
altijd langer is dan je 
dacht.





Er zijn momenten 
in het leven dat je 
moet handelen al 
hoewel je je beste 
vrienden niet bij je 
hebt. 
Je innerlijke stem 
moet je dan altijd 
leiden als er een 
conflict in je 
plichten is.



VREDE IS……….



Er is een droom
een vergezicht
gericht op wat 
komen gaat.
Een droom
waarin deze 
wereld is bevrijd 
van alle haat.



VREDE IS……..



Er is een droom van zekerheid
van angsten zijn bevrijd.
Een droom waarin een klein lief kind
geen deel neemt aan de strijd.



VREDE IS……….



vrede is liefde 
die door het 
bos, de bomen 
ook het licht 
laat zien



VREDE IS………



Er is een droom
van tederheid
van vrede overal.
Een droom
waarin elk 
mensenkind
in vrede leven 
zal.





Hoe vreemd ook de taal, 
je kunt hem verstaan,
laat alles wat ademt in vrede bestaan,
alles wat ademt in vrede bestaan.

Rob de Nijs



VREDE IS…………



vrede is vriendschap sluiten 
met het wel en wee 
van de weg van het leven 



VREDE IS………



Vrede is het gras zien groeien 
en genietend neervlijen 
als de zon het toelaat







VREDE……..



VREDE IS…….



Een tintje vrede

Een glimlach met stralen
tot ver hier vandaan
kan zweven en dalen

en op de

regenboog
staan

hij kiest geel voor je hart
blaast rode wolken van geluk
er is geen kleur zwart

‘k neem van elke tint een stuk

‘k bouw mijn dromen naar de zon
trede voor trede

in mijn regenboogballon
woont in elke kleur vrede.

Nina van Ingelghem
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